
t vrijdag, zaterdag & zondag

Zij moesten noodgedwongen die grond verlaten. Het 
geluk en de pijn die zij daar ervaren hebben, hebben zij 
met zich meegenomen, helemaal naar het andere einde 
van de wereld. En daar, in een voor hen totaal onbekende 
nieuwe wereld waarin ze zomaar terechtkwamen, moes-
ten zij zichzelf opnieuw terugvinden. In die chaos ben ik 
opgegroeid, en een hele generatie met mij. 

Ik zal de grond die bij mij hoort nooit meer terugvinden.
Maar samen met velen van mijn generatie – mensen die 
in die onbalans hun weg moeten vinden – lukt het me om 
te worden wie ik ben.
Een mens die kan leven op onvaste grond.
Een mens die overeind kan blijven in onbalans.
Zoals wij allemaal.

Daar gaat deze voorstelling over. 
En het is Peer gelukt om dat in een fictieve, 
universele monoloog te vertalen. 

Eerder schreef Peer Wittenbols voor mij Hemelvuur en 
Witte Nacht. Monologen op thema’s waar ik het over 
wilde hebben, gebaseerd op ontmoetingen. Belevingen 
en hersenspinsels met en over een vrouw op hogere 
leeftijd, die te maken had met de naderende dood en 
een vrouw die op jonge leeftijd geconfronteerd werd 
met de veel te vroege dood van haar geliefde. t
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Peer Wittenbols tekst
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Het ontstaan van Stil Water
Heel lang heb ik geen enkele behoefte gevoeld om een 
voorstelling te maken rondom mijn roots. Zeker nu er een 
soort hype lijkt te ontstaan rondom het thema kolonia-
lisme. Sterker nog, ik had daar een aversie tegen. Mijn 
ouders wilden het daar nooit over hebben, dus waar moet 
ik het dan over hebben? Dat vroeg ik me af. En toch be-
sloot ik dit thema eindelijk aan te gaan.

Men vraagt mij vaak: ‘Ben je ooit terug geweest naar 
Indonesië, wil jij niet nog een keer naar Indonesië?
Je bent daar geboren, ben je niet nieuwsgierig naar 
waar je vandaan komt? Daar liggen toch jullie wortels?’
En dan zie ik de verbazing in hun ogen als ik ‘nee’ zeg.

Want wáár moeten wij naar terug? Hoe kunnen wij terug 
naar een land dat niet meer bestaat? Nederlands-Indië 
bestaat niet meer. En toch ligt daar de oorsprong van mijn 
bestaan, want het was de grond van mijn ouders. Hun ge-
schiedenis ligt daar, de geschiedenis en de gebeurtenissen 
dáár hebben hen gevormd.

Gerrie Abels
Stil Water  première

•	vrijdag 16 september | MAASTRICHT THEATER AAN HET VRIJTHOF, BOVENZAAL | 17.00 - 17.55 uur
•	vrijdag 16 september | MAASTRICHT THEATER AAN HET VRIJTHOF, BOVENZAAL | 20.30 - 21.25 uur
•	zaterdag 17 september | GELEEN THEATER KARROESSEL | 20.00 - 20.55 uur
•	zondag 18 september | VENLO THEATER DE GARAGE | 15.00 - 15.55 uur
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Gerrie Abels

Ik ben op 29 april 1954 geboren in Situbondo op Java. In november van dat jaar 
vertrekt ons gezin naar Nederland. Na omzwervingen in pensions, van Roden 
naar Hengelo naar Assen naar Amsterdam, komen we in 1957 in Hendrik-Ido-
Ambacht terecht. Hier breng ik het grootste deel van mijn jeugd door. 
Na de middelbare school volg ik de kweekschool. Als ik twee jaar als kleuter-
leidster heb gewerkt, ga ik in 1978 naar de Toneelacademie Maastricht. Daar 
studeer ik in 1982 af als regisseur/theaterdocent. In 1986 speel ik in een 
herneming van Het Park van Botho Strauss, onder regie van Sam Bogaerts. 
Het is mijn eerste ervaring met spelen voor het grote publiek. Ik ontdek dat 
ik niet graag op het toneel sta, tenzij het verhaal dat ik wil vertellen voor mijzelf 
van belang is en ik het wil delen met anderen. Gaandeweg heb ik op mijn eigen-
wijze manier met behulp van anderen een weg gevonden om mijn eigen voor-
stellingen te maken. Heel vaak met andere kunstdisciplines, met componisten, 
beeldend kunstenaars en muzikanten. 
Peer Wittenbols verstaat de kunst om mijn persoonlijke verhaal universeler 
te maken. Hij is in staat meer te halen uit wat ik wil vertellen. Stil Water is 
het derde en laatste deel van een drieluik dat hij voor mij geschreven heeft.

Peer Wittenbols

Schrijver Peer Wittenbols werd op de Toneelacademie Maastricht opgeleid 
tot docent/regisseur. Hij schreef meer dan vijftig toneelstukken, twee dicht-
bundels, een verhalenbundel, enkele hoorspelen, veel liedteksten en meerdere 
filmscripts. Hij won onder meer de Annie M.G. Schmidtprijs en voor het pro-
gramma Spijkers de Poelifinario. Tot eind 2008 was Wittenbols als huisschrijver 
verbonden aan Toneelgroep Oostpool. Hij schreef ook voor onder meer Het 
Zuidelijk Toneel en De Toneelmakerij. Zijn werk wordt ook gespeeld in Vlaan-
deren, Duitsland, Rusland en Spanje. Voor het jeugdtheaterscript Trojan Wars 
ontving hij op 2 september de Vertaalprijs 2022. Daarmee krijgt dit werk een 
Franse vertaling en zullen uitvoeringen in Frankrijk worden gestimuleerd.

Woody Richardson Laurens 

Woody Richardson Laurens is acteur, 
performer, regisseur, theatervormge-
ver, docent en coördinator Perfor-
mance aan de Toneelacademie Maas-
tricht. Al vanaf de Toneelacademie 
zijn hij en Gerrie Abels zeer goede 
vrienden en net als Gerrie heeft hij een 
Indische achtergrond. Het werd tijd 
dat ze gingen samenwerken, Woody 
nam de regie in handen. En ziedaar 
Stil Water.

Met dank aan  ,

                                   en

t musicasacramaastricht.nl
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